
Dienst van dankbaarheid 
voor het leven bij het afscheid van 

Sjoerd Otto Burggraaff
op donderdag 6 februari 2025  

om 13.30 uur 
in de Martinikerk te Franeker 

	 Voorganger: 	ds. Sytze Ypma
	 Organist: 	Jochem Schuurman
	 Zang: 	Marijke Beute
	 Ambtsdrager van dienst: 	Gerard de Raaf 



Orgelspel

Votum en Groet 

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
En niet laat varen het werk van zijn handen. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer.

Welkom  	

Muziek Vide Cor Meum

Stilte en gebed

Vleugel en zang Lied 598, Als alles duister is

Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.

Rite van het Licht (Johan, Jitty, Lianne, Geesje, Rixt, Ise en Jimte steken 7 kaarsen aan)

Vleugel en zang Lied 598, Als alles duister is

Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.

Herinneringen van Nynke

Ave Maria – Maria Callas

Herinneringen van Maarten de Bok 



Lezing Prediker 2: 4-11

Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd 
en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin tal van 
vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge 
bomen te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun kinderen 
werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten,  
meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en 
zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen.  
Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, 
vele vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan 
iedereen die vóór mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor 
mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen 
heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven,  
en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik had verworven. Het was het 
loon voor mijn gezwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog 
eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had,  
en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was.  
Het had geen enkel nut onder de zon.

Zang en vleugel, Agnus Dei – Rossini

Lezing 1 Korinthe 13: 4- 13

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst,  
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet 
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,  
ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.  
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal 
verstommen, kennis verloren gaan want ons kennen schiet tekort en ons 
profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is 
verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, 
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter 
me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, 
maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt,  
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft: 
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Meditatie

Zang en vleugel, Vaga Luna – Bellini

Gebeden van dank- en voorbede 



Zang en vleugel, Erbarme Dich – Bach

Gedicht - Annet de Bok

Zegen aan de overledene 

Slotzang: Lied 753, Er is een land van louter licht 

Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.

Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Zegenbede

Tijdens het uitdragen van de overledene - Claire de Lune van Debussy


