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Wolkom en ynliedend wurd

Bemoediging en Groet

Oanstekken fan twa kearsen

Sjonge: “Hear, bliuw my nei” 

Hear, bliuw my nei by ‘t fallen fan ‘e jûn, 
it lêste ljocht is oer de kieme rûn. 
Ik haw gjin help en alle treast wurdt wei 
wês Jo myn Helper, Hear, o bliuw my nei. 
  
Us libben wiks’let rêd as eb en floed, 
de wrâld mei al syn glâns fergiet foargoed. 
Feroaring en ferfal bringt elke dei, 
mar Jo dy ‘t net feroarje, bliuw my nei. 
 
Hâld foar myn each Jo ljocht en blinkend krús, 
skyn troch myn tsjuster, rop my by Jo thús. 
Hast komt de moarn, de skaden falle wei. 
Yn dea en libben, Hear, o bliuw my nei.

Gebed

Sjonge: “Vaste rots van mijn behoud”

Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schauw, 
waar het bloed door U gestort, 
mij de bron des levens wordt.

Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit de aardse woon 
opklimt tot des rechters troon, 
Rots der eeuwen, in Uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood.

Oer mem



Sjonge: “De God fan leafde”

“Sjoch nei de fûgels, sjoch nei de blommen,
God tinkt oan beide, Hij hat se leaf
	 Refrein.	 Lit witte allegear, de God fan leafde wol
		  minsken helpe, ek dy en my

Mear as fan fûgels haldt Hy fan minsken,
mear noch as blommen hat Hy dy leaf.
	 Refrein.	 Lit witte allegear,...

Al hast ek soargen, al fielst dy iensum,
liket it tsjuster, God bliuwt by dy.
	 Refrein.	 Lit witte allegear,...

Wy sille krije, wat God ús sei hat,
foar eltsenien leafde en frede yn’t hert.
	 Refrein.	 Lit witte allegear,...

Skriftlêzings: 

Psalm 23

De Heare is myn hoeder, neat bin ik brek,
troch Him mei ik lizze yn griene greiden,
Hy bringt my by wetters dêr’t ik rêst fyn.
Hy lit my wer ta mysels komme,
Hy liedt my op rjochte paden
om ’e wille fan syn namme.
Al gean ik troch in delling fol djippe skaden,
ik bin net bang foar ûnheil,
want Jo binne deun by my;
jo stôk en jo stêf
dy fertreaste my.
Jo meitsje my de tafel ree
foar de eagen fan myn benearders.
Jo salvje my de holle mei oalje
en myn beker rint oer.
Kleare goedens en geunst sille my folgje
al myn libbensdagen;
en ik sil in fêst plak hawwe yn it hûs fan de Heare,
salang’t de dagen duorje.



1 Korintiërs 13: 13

Yn ien wurd, trije dingen bliuwe foar altiten:
leauwe, hope en leafde;
mar de grutste dêrfan is de leafde.

Sjonge: “Eens als de bazuinen klinken” 

Oertinking 

Lústerje: “Als ik het niet meer weet” van Veldhuis & Kemper

En als ik het niet meer weet 
Als de dagen van de week me niets meer zeggen 
Als ik steeds iets meer van ons vergeet 
Hou jij het voor me vast 
Vertel je mij dan hoe het hier nu is 
En wie ik al die jaren heb gekend 
En als ik mij dan in een naam vergis 
Fluister jij dan wie het is
Laat je mij dan nog de foto’s zien 
Van ons samen in december bij de zee 
En als ik ooit iets minder lach misschien 
Beloof je dan tе lachen voor ons twee
En als je mij zoekt in m’n lеge blik 
Weet dat ik daar dan ergens nog steeds ben 
Want tussen toen en nu en ooit zweef ik 
Ook als ik je niet herken 
En als je bang bent dat er niets meer is 
Als één van ons de ander ooit vergeet 
Weet dan niets is hier voor niets geweest 
Als de ander het nog weet
Doe gewoon even je ogen dicht 
En zoek me als ik in mezelf verdwijn 
Leg je voorhoofd tegen mijn gezicht 
En zeg me dat we samen 
Noem desnoods onze namen 
Maar zeg me dat we samen

Tanksizzing en foarbea

Eens als de bazuinen klinken 
Uit de hoogte links en rechts 
Duizend stemmen ons omringen 
Ja en amen wordt gezegd 
Rest er niets meer dan te zingen 
Heer’ dan is uw pleit beslecht

Scheurt het voorhang van de wolken 
Wordt uw aangezicht onthuld 
Vaart de tijding door de volken 
Dat gij alles richten zult 
Heer’ dan is de dood verzwolgen 
Want de schriften zijn vervuld



Sjonge: “U zij de glorie”

U zij de glorie, opgestane Heer  
U zij de victorie, nu en immer weer  
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af  
Heeft de steen genomen,van ‘t verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer  
U zij de victorie, nu en immer meer

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer  
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer  
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind  
En zegt telkens kere, Christus overwint!  
U zij de glorie, opgestane Heer  
U zij de victorie, nu en immer meer 

Utlieding en seine

By it utdragen lústerje wy nei “The Rose” fan Bette Midler

Some say love, it is a river 
that drowns the tender reed 
Some say love, it is a razer 
that leaves your soul to bleed 
Some say love, it is a hunger 
an endless aching need 
I say love, it is a flower 
and you it’s only seed  It’s the heart afraid of breaking, 
that never learns to dance 
It’s the dream afraid of waking, 
that never takes the chance 
It’s the one who won’t be taken, 
who cannot seem to give 
And the soul afraid of dying, 
that never learns to live 
When the night has been too lonely, 
and the road has been too long, 
and you think that love is only 
for the lucky and the strong 
Just remember in the winter  
far beneath the bitter snow 
lies the seed 
that with the sun’s love 
in the spring 
becomes the rose



OP IT HÔF 

No’t it libben fan Neeltje Valkema-Nijdam ta in ein kommen is, 
betrouwe wy har ta oan God, ús Heit, 
by Wa’t de boarne fan libben en ljocht is. 

Hjir op dizze hôf lizze wy har lichem yn de ierde, 
Ierde ta ierde, stof ta stof. 
Dizze minske hawwe wy fan God ûntfongen, 
Dizze minske jouwe wy oan God werom 
yn it betrouwen op Jezus ús Hear dy’t sein hat: 
Dy’t yn my leaut sil libje, ek al is er stoarn.

Ús Heit yn ‘e himel
lit Jo Namme hillige wurden,
lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde op ierde
likegoed as yn ‘e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea,
en ferjou ús ús skulden,
sa’t ek wy ús skuldners ferjûn ha.
En lit ús net yn fersiking kommme
mar ferlos ús fan ‘e kweade,
want Jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheid oant yn ivichheid. Amen




