
Harto Germar Roozendal
� Avereerst,  † Sint Nicolaasga, 
11 augustus 1939 2 mei 2026

Liturgie voor de afscheidsdienst
voorafgaande aan de begrafenis van

Op maandag 11 mei 2026 om 13.30 uur 
in de Martinikerk in Sneek.

Voorganger: Grytsje van der Galiën
Ouderling van dienst: Jennie van Breda

Organist: Gerk Venema



Orgelspel

Woord van welkom

Bemoediging en Groet

We ontsteken de Paaskaars

Zingen Psalm 139 : 1 en 2

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gebed om troost

Psalm 8 – Uit: 150 Psalmen vrij, door Huub Oosterhuis

Onbegonnen naam onnoembaar wie
laag of hoog in welke aarde-uithoek wie?

Hemel majesteitelijke mantel
fonkelende myriaden –
wie?
Die uit de mond van kinderen
een sterke burcht bouwt, een burcht van zangen
waar zij hun schenders ontkomen,
die.

Als ik de hemel schouw;
zon maan sterren daar gewrocht:
wie zijn wíj dan
dat aan ons gedacht zou worden,
mens wie ben je dat je wordt geweten?



Godendochters zijn wij en zonen
gekroond met onzienlijke kronen,
in verfijnde lichamen gekleed.

En heel de aarde uitgespreid aan onze voeten
tot in de verste verten,
dat wij haar behoeden.
Kudden schapen, stoeten vee
met de beesten in het wild tezamen
vogels langs hemelbanen
vissen flitsend langs de lanen van de zee.

Onbegonnen naam onnoembaar jij
wie jij
laag of hoog in welke aarde-uithoek jij
wie jij?

Organist speelt een bewerking van Lied 849
‘Zoek de wegen van de wijsheid, die de schepping dansend groet’.

Overdenking

We luisteren naar: Requiem van Mozart

Dankgebed - Onze vader  samen

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.



Zingen: Lied 769 : 1, 2, 5 en 6
Eens als de bazuinen klinken, het andere leven

1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.

2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

5. Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Woord van uitgeleide

Zegen

Bij de uitgeleide van Harto speelt de organist: ‘Eens als de bazuinen klinken’.

De naaste familie begeleid Harto naar zijn laatste rustplaats
bij de klokkenstoel in Idzega.


